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Het Verenigd Koninkrijk
- INLEIDING
De Britse countries Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland vormen samen het Verenigd Koninkrijk, een toch wel
bijzonder buitenbeentje in Europa. Na de Brexit en de invoering van een toeristenvisum lijkt het toerisme op sterven na
dood in het land van King Arthur, William Shakespeare en Harry Potter, maar niets is minder waar. Het Verenigd Koninkrijk
is dan wel geen goedkope bestemming, de beleving is bijzonder bevredigend voor de cultuurliefhebber.

Het Verenigd Koninkrijk kan uitpakken met de natuurpracht van nationale parken als het Schotse Glencoe, het Welshe
Snowdonia en het Engelse Lake District. Maar het Verenigd Koninkrijk is echt wel een land van cultuur, innovatie en
traditie. U kunt er zich vergapen aan historische kunstcollecties in prachtige kastelen en landhuizen, kuieren door één van
de vele schitterende tuinen en landschapsparken, kennis maken met het rijke industrieel erfgoed van het land waar de
Industriële Revolutie begon, en uiteraard ook genieten van een resem aan steengoede musea. 

De rijke geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en de Britse liefde voor erfgoed maken van het Verenigd Koninkrijk een
paradijs voor wie van geschiedenis houdt: de vele musea en erfgoedsites zijn ook telkens educatief heel goed uitgewerkt
zodat een bezoek altijd verrijkend is. En dankzij de welvaart van ooit het machtigste imperium van de wereld zijn ook heel
wat kunstschatten te ontdekken in de Britse musea. 

Tuinliefhebbers komen bij uitstek aan hun trekken in het Verenigd Koninkrijk: tal van landhuizen hebben schitterende
tuinen die worden opengesteld voor het publiek, maar ook privétuinen worden vaak exclusief toegankelijk gemaakt voor
groepen van SYWO reizen. In deze inspiratiegids hebben we dan ook extra aandacht besteed aan de vele tuinen die een
bezoekje waard zijn en die makkelijk in het reisprogramma kunnen worden ingepast. Sowieso werden een aantal tuinen al
in het voorbeeldprogramma opgenomen. Het is uiteraard ook mogelijk om een exclusieve tuinenreis te ontwerpen voor uw
groep!

Vergeet ook zeker niet om de Britse gastronomie te ontdekken. Een typische ‘afternoon tea’ of enkel maar ‘scones’ met
jam en ‘clotted cream’, of ander overheerlijk gebak, kan makkelijk worden georganiseerd voor groepen. Verder kunt u in de
typische Britse pub ook altijd terecht voor typische Britse gerechten of een ‘sandwich’. Met wereldbekende chefs als
Jamie Oliver, Gordon Ramsay en Nigella Lawson is de tijd van de belabberde Britse keuken - gekenmerkt door ‘fish &
chips’ in krantenpapier - ook alweer een hele tijd geleden. U kunt op vandaag heerlijk tafelen in het Verenigd Koninkrijk. 

En wat dacht u van een bezoekje aan een echte Schotse whiskystokerij, een Engelse ginproducent, een typische
ciderbrouwerij of één van de vele wijngaarden in Zuid-Engeland? Wist u trouwens dat heel wat bekende Champagnehuizen
vandaag hun druiven telen in Engeland? De Engelse wijnen scoren steeds beter bij bekende en minder bekende
wijnkenners en behaalden al heel wat internationale prijzen. 

Kortom: het Verenigd Koninkrijk is het ontdekken waard!

Om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen is een internationaal reispaspoort verplicht. U kunt het land niet binnen met enkel een
Belgische identiteitskaart! Hou er rekening mee dat een nieuw internationaal reispaspoort aanvragen tot 2 weken tijd in beslag
kan nemen. Het internationaal reispaspoort is in principe 7 jaar geldig en kost - afhankelijk van de gemeente waar u het paspoort
dient aan te vragen - circa € 78. 

Om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen moet u vooraf een ETA (Electronic Travel Authorisation) aankopen. De aankoop dient
online te gebeuren en kost £ 16 p.p. De ETA blijft 2 jaar geldig en laat u toe om maximaal 6 maanden aan één stuk in het
Verenigd Koninkrijk te verblijven. 

BELANGRIJK OM WETEN!



!

Het Verenigd Koninkrijk
- BELANGRIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

Electriciteit

Het voltage dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt is 230 V, wat gelijk is aan het voltage
op het Belgische elektriciteitsnet. De stopcontacten in het Verenigd Koninkrijk zijn type G (= 3
rechthoekige pinnen in een driehoekje) en zijn niet bruikbaar voor onze Belgische stekkers. U
dient dus een adapter van het type G te voorzien. 

TIP: in de badkamer is ook in het Verenigd Koninkrijk meestal een stopcontact dat wel kan
worden gebruikt voor Belgische stekkers.

De munteenheid in het Verenigd Koninkrijk is de Britse pond sterling
(£). In de meeste restaurants, cafés, hotels en winkels kunt u met
een creditcard betalen. Het is dus in principe niet nodig om contant
geld te voorzien. Enkel bij souvenirswinkeltjes en drankkraampjes is
het niet altijd mogelijk om met een creditcard te betalen. 

Controleer voor vertrek steeds bij uw bank of uw creditcard niet
geblokkeerd werd voor transacties in het buitenland!

Fooien geven is geen verplichting, maar wordt uiteraard steeds
geapprecieerd. 

Financieel

Tijdsverschil

De Britten volgen de Greenwich Mean Time, wat concreet inhoudt dat het daar steeds een uurtje vroeger is dan in België (zowel in
winter- als zomertijd). 

Bij nood kunt u steeds het Europese noodnummer 112 bellen om de politiek, ambulance, brandweer of kustwacht
te contacteren!

Opgelet: verwittig in geval van nood ook steeds uw reisleider!

Alarmnummers

Maten & gewichten

In het Verenigd Koninkrijk wordt nog steeds het Imperial Standard System gebruikt voor maten en gewichten. Zo worden afstanden
langs de weg aangeduid in miles (1 mijl = 1,6 km) en yards (100 yards = 91,44 m). Gewichten worden aangegeven in ounces (1 oz =
28,35 gr), pounds (1 lb = 0,45 kg) en stones (1 st = 6,35 kg). 

Qua inhoudsmaten wordt steeds vaker de liter gebruikt, maar 1 inhoudsmaat is nog steeds van tel: 1 pint = 473 ml. Wanneer je dus een
pintje bestelt, krijg je steevast een halve liter bier. 

Gsm-gebruik

In het Verenigd Koninkrijk hoeft u niet te betalen voor roaming, maar blijven de tarieven van de EU gelden. 



De Tuin van Engeland
COUNTY KENT

Voorbeeldprogramma door SEF Travel

Het p i ttoreske Zuid-Oost-Engeland

Kent wordt niet voor niets de “Garden of England” (Tuin van Engeland) genoemd. Het glooiende
landschap van de North & South Downs biedt een idyllisch decor voor de vele kastelen, landhuizen
en landschaptuinen. Ook op historisch vlak valt er in Kent heel wat te bezichtigen: de wieg van het
Engelse christendom ligt in Canterbury, de Cinque Ports leverden de vloot voor de koning en tijdens
WO II was Kent de hotspot van de Battle of Britain. Tal van historische sites brengen deze rijke
geschiedenis tot leven. De typische oast houses zijn dan weer een haast vergeten herinnering aan
de vervlogen tijden van de hoppeteelt.Eén ding is zeker: Kent gaat nooit vervelen!



Gelegen in het zuidoosten van Engeland, slechts een korte reis verwijderd van Londen, ligt Kent – een graafschap dat bekendstaat als
“The Garden of England”. De bijnaam is geen loze kreet: Kent is een regio van glooiende heuvels, uitgestrekte wijngaarden, historische
kastelen en schilderachtige dorpjes. Of u nu op zoek bent naar natuur, geschiedenis, cultuur of culinaire ervaringen, Kent biedt een
veelzijdige en toegankelijke bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland.

Kent speelt een belangrijke rol in de Engelse geschiedenis. Het graafschap was eeuwenlang de toegangspoort tot Engeland en
speelde een cruciale rol in de verdediging van het land. Eén van de meest iconische bezienswaardigheden is het imposante Dover
Castle, dat al sinds de Romeinse tijd bovenop de witte kliffen van Dover waakt over de kust. Bezoekers kunnen hier ondergrondse
tunnels verkennen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, en genieten van een panoramisch uitzicht over het Kanaal.
Niet minder indrukwekkend is Leeds Castle, vaak aangeduid als ‘het mooiste kasteel ter wereld’. Gelegen op een eiland in een rustig
meer, straalt het een sprookjesachtige charme uit. Het kasteel kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 12  eeuw en was ooit
eigendom van zes Engelse koninginnen. Voor religieus erfgoed is een bezoek aan Canterbury Cathedral een must. Deze gotische
kathedraal is een UNESCO-Werelderfgoedlocatie en de zetel van de aartsbisschop van Canterbury. De kathedraal is niet alleen
architectonisch indrukwekkend, maar ook historisch van groot belang: het was hier dat aartsbisschop Thomas Becket in 1170 werd
vermoord – een gebeurtenis die leidde tot één van de belangrijkste pelgrimstochten in middeleeuws Europa.
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Kent’s bijnaam is vooral te danken aan het gevarieerde landschap dat het graafschap rijk is. Van fruitboomgaarden en hopvelden tot
krijtrotsen en bossen – het natuuraanbod is overweldigend. De North Downs en The Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty
bieden uitstekende mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Populaire routes zoals de Pilgrims’ Way en North
Downs Way combineren prachtige landschappen met historische locaties. Aan de kust vind je enkele van de meest indrukwekkende
natuurlijke bezienswaardigheden van Engeland: de White Cliffs of Dover. Deze iconische krijtrotsen zijn meer dan een nationaal
symbool – ze bieden ook adembenemende wandelroutes met uitzicht over het Kanaal richting Frankrijk. Voor een rustige dag aan zee
kun je terecht in charmante badplaatsen als Broadstairs, Whitstable en Deal. Whitstable is vooral geliefd om zijn oesters en maritieme
sfeer, terwijl Broadstairs bekend staat om zijn zandstranden en Victoriaanse charme.

Kent heeft een levendige culturele scene die zich uitstrekt van klassieke muziekfestivals tot hedendaagse kunstgalerijen. De stad
Folkestone bijvoorbeeld onderging de afgelopen jaren een culturele renaissance met de komst van het Creative Quarter en het
internationale kunstfestival Folkestone Triennial. Hier vind je street art, studio’s van lokale kunstenaars en innovatieve galerieën. Ook
op culinair vlak weet Kent te verrassen. Dankzij de vruchtbare grond en het gunstige klimaat is Kent een belangrijke producent van
lokaal voedsel en dranken. Het graafschap kent een groeiend aantal wijngaarden, zoals Chapel Down en Biddenden Vineyards, die
bekroonde Engelse wijnen produceren.

En niet onbelangrijk: Kent is verrassend dichtbij. Het is gemakkelijk bereikbaar voor het autocartoerisme, met dagelijks talrijke ferry- en
treinverbindingen.



Reisprogramma
HEENREIS

Interessante tuinenWe vertrekken in de vroege morgen en rijden naar Calais om er
in te schepen op de ferry richting Dover. 

OPMERKING:
Het is ook mogelijk om de overtocht van het Kanaal met de trein
(Le Shuttle) te maken. Dit is minder aangenaam, maar gaat
ietsje vlugger: de overtocht duurt circa 45 minuten. Tijdens de
overtocht moet iedereen op de autocar blijven zitten (terwijl u op
de ferry tijd hebt om eens rond te lopen, iets te eten en/of
drinken, te shoppen, ...). 

Bij aankomst in Dover rijden we eerst naar Samphire Hoe, een
uniek stukje natuurreservaat. We krijgen er een prachtig uitzicht
op de White Cliffs of Dover en komen er meer te weten omtrent
de bouw van de Kanaaltunnel. Samphire Hoe is immers land
gewonnen op zee dankzij het puin van de tunnel. 

Vervolgens rijden we via de autosnelwegen naar Maidstone, de
hoofdstad van het graafschap Kent. Maidstone is vooral een
marktstad, maar heeft als historische stad ook wel enkele
bijzondere toeristische troeven. Onze reisleider neemt ons mee
op stap langsheen o.a. het 14 -eeuwse aartsbisschoppelijke
paleis, All Saints Church (met een link naar de USA), Fremlin
Walk (op het terrein van een voormalige brouwerij), Hazlitt
Theatre en het stadhuis. Indien gewenst kunt u ook even
binnenlopen in het gratis Maidstone Museum & Bentlif Art
Gallery of een bezoekje brengen aan het Tyrwhitt-Drake
Carriages Museum in de voormalige stallen van het
aartsbisschoppelijke paleis. 
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Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Leeds Castle
Op een domein van meer dan 200 ha vinden we 900
jaar geschiedenis terug. De funderingen van de oude
burcht dateren uit de tijd van de Vikingen, maar in de
daaropvolgende 900 jaar werd het kasteel meermaals
verbouwd en uitgebreid. Leeds Castle vindt zijn
oorsprong in de Royal Manor of Esledes, een residentie
voor de Angelsaksische koning Ethelbert van Wessex.
Doorheen de geschiedenis kwamen heel wat Britse
monarchen naar Leeds Castle. De oudste gedeelten
van het huidige kasteel dateren uit de tijd van Edward I,
die Leeds Castle aan de koninklijke bruidsschat
toevoegde. Een indrukwekkende lijst van Britse
koninginnen werd zo eigenaar van Leeds Castle:
Margareta van Frankrijk, Isabelle van Frankrijk, Anna
van Bohemen, Johanna van Navarra, Catherine van
Valois en Catherine van Aragon. We krijgen een
privérondleiding door de restanten van de oude 13 -
eeuwse waterburcht en het 17 -eeuwse paleis dat
i.o.v. Sir Richard Smythe werd gebouwd. Echter, niet
alleen het kasteel is een bezoekje waard, het is ook
heerlijk kuieren in de aangelegde tuinen en het
landschapspark.

de
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Museum of Kent Life
Een openluchtmuseum waarin u terug in de tijd reist: u
wordt er ondergedompeld in de geschiedenis van het
plattelandsleven van Kent. U kunt er de nog enige
werkende met steenkool verwarmde ast, waar hoppe
wordt gedroogd, bezichtigen. Naast een mooie
boerderijtuin zijn er ook tal van historische gebouwen
– ontmanteld en heel precies heropgebouwd – te
bezichtigen op het meer dan 11 ha grote domein.



DAG 2 | Rye - Scotney Castle - Tenterden

Interessante tuinenNa het heerlijke Engels ontbijt rijden we naar Rye, een pittoresk
stadje dat in de 18  eeuw bekend was als smokkelaarsnest
van de Hawkhurst Gang. We krijgen een unieke introductie op
het vestingstadje in het Rye Heritage Centre, waar een klank- en
lichtshow ons de geschiedenis van de stad vertelt. Daarna
gaan we wandelen door het historische centrum, langs o.a. de
St Mary’s Church, het stadhuis en de Ypres Tower. De Mermaid
Inn, gebouwd in 1420, heeft nog tal van geheime doorgangen
en schuilplaatsen uit haar periode als schuiloord voor
smokkelaars.

de

Na de middag verder naar Scotney Castle. Het middeleeuwse
kasteel is tot ruïne vervallen, maar biedt een spectaculair zicht
door de tuinen die errond werden aangelegd. Het landhuis werd
in de 18  eeuw nieuw gebouwd i.o.v. Edward Hussey naar een
ontwerp van Athony Salvin. Binnenin krijgen we op vandaag
een schitterende collectie aan meubilair en decoraties te zien.
En we treden met ons bezoek in de voetsporen van de ‘Iron
Lady’ Margaret Thatcher, die hier als premier regelmatig kwam
om aan de drukte en stress van Westminster te ontsnappen. 
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Vervolgens naar Tenterden, de ‘Jewel of the Weald’. Het lieflijke
dorpje is een mix van Georgiaanse en Victoriaanse huizen met
tal van boetiekjes en souvenirswinkeltjes. Meer dan 200
gebouwen staan op de lijst van beschermd erfgoed en in het
Tenterden Museum ontdek je meer dan 1000 jaar
geschiedenis. Vanuit het spoorwegstation – een pareltje in art
nouveau – kan je met de groep trouwens een unieke treinrit
maken op een historische trein.

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Sissinghurst Castle Gardens
Toen schrijfster Vita Sackville-West en haar
echtgenoot Harold Nicholson in 1932 naar
Sissinghurst Castle verhuisden, startten ze een tuin
zonder gelijke. Op vandaag is de tuin, beheerd door de
National Trust sinds 1967, één van de meest bezochte
toeristische attracties van Zuid-Oost-Engeland. De tuin
is ingedeeld volgens de oude muren van het domein,
waardoor de zo typische doorkijkjes en gangen werden
gecreëerd. Stenen en planten vormen in Sissinghurst
een unieke eenheid. 

Hole Park Gardens
Hole Park is een particulier landhuis in de buurt van
Rolvenden. Het landhuis werd in 1911 aangekocht door
kolonel Barham en op vandaag is het nog steeds in
handen van de familie Barham. Hole Park Gardens is
een bijzonder geslaagde combinatie van formele
tuinelementen met prachtige taxushagen en informele
‘woodlands’ waarin o.a. boshyacint en azalea’s te
vinden zijn. 

Great Dixter House & Gardens
Van 1921 tot en met 2006 was Great Dixter House the
residentie van tuinier Christopher Lloyd. Hij creëerde er
een schitterende tuin met tal van bloemen in een
schitterend kleurenpalet. De tuin is opgedeeld in
verschillende tuinkamers, elk met een eigen karakter.
Naast de vele tuinkamers staat Great Dixter ook
bekend om hoe het de natuurlijke en gecultiveerde
werelden laat samensmelten.

Pashley Manor Gardens
De bekroonde Pashley Manor Gardens behoren tot de
mooiste tuinen van Engeland en bieden een weelderige
mix van romantische architectuur,  fantasierijke
beplanting, prachtige oude bomen, fonteinen, bronnen
en grote vijvers. 

Ook interessant

Er zijn verscheidene wijngaarden in de buurt van
Tenterden, waaronder Chapel Down Vineyard, met tal
van bekroonde wijnen. De wijngaard leverde o.a. de
schuimwijn voor het huwelijk van prins William met
Kate Midleton, is huisleverancier voor topchefs als
Gordon Ramsay en Jamie Oliver en voorziet ook
Downing Street 10 van wijn en cider. Ook Biddenden
Vineyards, de oudste wijngaard van Kent, kan worden
bezocht. 



DAG 3 | Tudeley - Royal Tunbridge Wells

Interessante tuinen

We starten de dag met een bezoek aan één van de meest
opmerkelijke kerkjes in Kent: All Saints Church in Tudeley. Het
kerkje is opmerkelijk omwille van het feit dat de glas-in-
loodramen het werk zijn van artiest Marc Chagall. De Franse
kunstschilder van Joods-Russische afkomst werd gevraagd om
een herdenkingsvenster te maken voor de op zee gestorven
Sarah d’Avigdor-Goldsmid, maar toen hij het kerkje zag, was hij
zo onder de indruk dat hij alle vensters onder handen wou
nemen.

Vervolgens rijden we naar Tonbridge, waar we de restanten van
één van de meest imposante Normandische motteburchten
kunnen bezichtigen. Onze reisleider toont ons enkele verborgen
pareltjes in de stad. 

Daarna rijden we naar Royal Tunbridge Wells voor de lunch. Na
de middag verkennen we de stad. We wandelen over The
Pantiles om er de oorsprong van de stad (en de opmerkelijke
naam) te ontdekken, maar bezichtigen ook de andere
historische gebouwen in de stad.

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Penshurst Place
Het huis van de familie Sidney – William Sidney
kocht het landhuis in 1552 – werd in 1341
gebouwd voor John de Pulteney, een succesvolle
handelaar en 4-voudig burgemeester van Londen.
Een deel van het huis is opengesteld voor het
publiek, maar vooral de tuinen zijn een lust voor
het oog. 

Ook interessant

De unieke wijngaard Wildwood Vineyard is
eigendom van Paul & Andrea Olding (en hun
ouders). Ze startten hun avontuur in 2014 en
groeiden intussen uit tot één van de
smaakmakers in de Engelse wijnwereld. Hun
wijnen wonnen intussen tal van prijzen. We krijgen
een rondleiding en mogen uiteraard ook eens
proeven.

DAG 4 | Westerham - Hever

Voor de middag brengen we een bezoek aan Chartwell, , het
huis waar niemand minder dan Sir Winston Churchill met zijn
Clementine woonde. Het huis toont de leefwereld van Churchill.
Het meubilair, de schilderijen, de boeken, … alles is origineel en
authentiek. In de tuin – deels door Churchilll zelf aangelegd –
bevinden zich de rozentuin van Lady Churchill en de Golden
Rose Walk, een cadeau van hun kinderen voor hun gouden
huwelijksjubileum. 

Na de middag trekken we naar Hever Castle. Hier groeide Anne
Boleyn, de 2  echtgenote van Henry VIII en moeder van
Elizabeth I, op. Het oudste gedeelte van de middeleeuwse
burcht gaat terug tot 1270. Toen bevond zich hier een
motteburcht en een poorthuis. Geoffrey Boleyn liet de burcht
ombouwen tot een herenhuis, dat in typische Tudorstijl werd
gebouwd. Het kasteel onderging echter opnieuw grondige
veranderingen toen de Amerikaanse miljonair William Waldorf
Astor het opkocht. Niet alleen het kasteel is de moeite waard
om te bezoeken, ook de tuinen zijn prachtig aangelegd en
nodigen uit tot een verkwikkende wandeling. 
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Via Chiddingstone, een dorpje dat lijkt te zijn weggelopen van
een postkaart, rijden we terug naar ons hotel. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Interessante tuinen

Emmetts Garden
De historische tuin, vernoemd naar Frederic
Lubbock die de tuin creëerde, ligt op een
heuveltop en biedt schitterende zichten over het
omliggende landschap. De tuin zelf wordt
gekenmerkt door kleurrijke bloemenperken,
weelderige gazons en verschillende tuinkamers,
elk met hun eigen charme. De tuin wordt beheerd
door de National Trust. 

Riverhill (Himalayan) Gardens
De prachtige tuinen hebben een indrukwekkende
tuinbouwgeschiedenis die op 1842 teruggaat. De
‘Walled Garden’ is de inspiratie voor de naam van
deze tuin: het heeft Himalaya-geïnspireerde gras-
gebeeldhouwde terrassen en een grote vijver. Dit
gedeelte is pas sinds 2013 open voor het grote
publiek. De tuin heeft echter ook banden met
Darwin en de Great Plant Hunters. Vanuit de
geurende Rose Walk of het uitkijkpunt van het
doolhof krijg je schitterende zichten op het
omliggende landschap.

Long Barn Gardens
Deze tuinen werden gecreëerd door schrijfster
Vita Sackville-West en haar echtgenoot Harold
Nicolson voor ze uiteindelijk verhuisden naar
Sissinghurst Castle (en daar ook beroemde tuinen
aanlegden). Ondermeer Charles Lindbergh
woonde er nadien in Long Barn. Long Barn
Gardens zijn nog steeds in private handen en
kunnen ook niet individueel worden bezocht. De
weldadig gevulde borders zijn nog steeds in
originele staat en bieden als het ware een hoorn
des overvloeds aan bloemen.



DAG 5 | Rochester - Chatham

Na het typische English breakfast trekken we naar het
historische Rochester, waar o.a. Charles Dickens zich thuis
voelde. We maken er een korte wandeling en brengen er ook
een bezoek aan de kathedraal, de 2  oudste kathedraal van
Engeland (na Canterbury). 
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Na de middag trekken we naar één van de topattracties van
Kent: Historic Dockyard Chatham. U kunt er ongetwijfeld een
ganse dag spenderen, want de zeer uitgestrekte erfgoedsite
van de Britse Royal Navy heeft veel te bieden: historische
gebouwen, indrukwekkende “masthuizen” (waar de masten van
zeeschepen werden gemaakt) en natuurlijk tal van historische
schepen, zoals een zeilschil uit 1878, een torpedoboot uit 1944
en een onderzeeër uit 1962. Maar ook de voormalige
touwslagerij, de wandelcinema omtrent de dokwerkers en de
grootste collectie van reddingsboten zijn de moeite om te zien. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Spitfire & Hurricane Memorial Museum
Het gratis te bezoeken museum vertelt het verhaal
van RAF Manston tijdens de Battle of Britain
(1940) en toont u twee originele vliegtuigen: de
Supermarine Spitfire MK XVI TB752 en de Hawker
Hurricane IIC LF751. U kunt ook - tegen betaling -
een virtuele vlucht met een Spitfire of Lancaster
maken in de vluchtsimulator. 

Ook interessant

DAG 6 | Isle of Thanet

Vandaag verkennen we het Isle of Thanet, dat al lang geen
eiland meer is, maar het schiereiland op de oostelijke tip van
Kent. Onze eerste halte wordt Ramsgate. De naam doet
ongetwijfeld nog een belletje rinkelen: enkele decennia geleden
kon u vanuit Oostende naar Ramsgate varen met de ferry. Wij
brengen in Ramsgate een bezoek aan de Ramsgate Tunnels,
ooit een spoorwegtunnel, maar in WO II een schuilplaats tijdens
de bombardementen. Op vandaag is het een museum omtrent
het leven in WO II. 

Na de middag brengen we een bezoek aan The Wonder Works
(by Hornby Hobbies). Hier worden we teruggekatapulteerd naar
onze kindertijd: Frank Hornby is immers de uitvinder van
bekende speelgoedmerken als Meccano, Dinky Toys en de
wereldberoemde miniatuurtreintjes. 

Vervolgens naar Botany Bay, waar we de indrukwekkende
krijtrotsen - bekend als The White Cliffs of Dover - in vol ornaat
kunnen bewonderen. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Ook interessant

Rochester Castle
De burcht werd in de 12  eeuw gebouwd bij de
brug over de Medway. De burcht werd meermaals
belegerd en uiteindelijk door koning Jan Zonder
Land in 1215 gedeeltelijk verwoest. Hij stichtte
brand door brandende poppen, gedrenkt in
varkensvet, in zelf gegraven tunnels onder het
kasteel te plaatsen. Op vandaag blijft een
romantisch ruïne over met een nog zo goed als
intacte donjon. 
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Fort Amherst
Fort Amherst is het grootste en best bewaarde
Engelse fort uit de Napoleontische periode. De
eerste versterkingen werden al opgetrokken na de
beruchte Raid op de Medway (1667) waarbij de
Britse vloot zwaar werd toegetakeld door de
Nederlandse aanvallers, maar pas in 1755 werden
de eerste bastions gebouwd. Tijdens
verbouwingen in 1779 werden ook Romeinse
sporen gevonden, maar het huidige uitzicht
dateert hoofdzakelijk uit begin 19  eeuw, toen de
dreiging van Napoleon het grootst was. Fort
Amherst wordt nu toeristisch uitgebaat door een
erkend erfgoedfonds en werd al meermaals als
filmlocatie gebruikt (o.a. The Mission en Sherlock
Holmes). Wij krijgen alvast een rondleiding in de
ondergrondse tunnels. 
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Onze laatste halte vandaag wordt Margate, waar we een
wandeling maken langs de kust en doorheen het pittoreske
oude stadscentrum. 



DAG 7 | Walmer - Sandwich 

Interessante tuinen

Vandaag starten we de dag aan de kust. We rijden naar Walmer
Castle voor een bezoek aan dit opmerkelijke artilleriefort. Het
werd gebouwd i.o.v. Henry VIII en is op vandaag nog steeds de
officiële residentie van de Lord Warden of the Cinque Ports.
Vooral de tuinen (naar een ontwerp van Gertrude Jekyll)
trekken veel bezoekers aan, maar wij brengen ook een bezoekje
aan het kasteel zelf, met een plaatselijke Engelstalige gids. 

Voor de lunch rijden we naar de typische badplaats Deal, waar
je o.a. Deal Pier vindt. Daarna rijden we naar één van de Cinque
Ports: de pittoreske oude stad Sandwich. We wandelen er door
de smalle, kronkelende straatjes en krijgen er enkele bijzondere
gebouwen te zien. De stad doet bij wijlen Hollands aan, en dat
heeft te maken met protestantse vluchtelingen die tijdens de
80-jarige Oorlog veiliger oorden opzochten. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 

Doddington Place Gardens
Doddington Place is al meer dan 100 jaar de
thuisbasis van de familie Oldfield. Het huis zelf
werd in Victoriaanse stijl ontworpen door architect
Charles Brown Trollope. De tuinen, die slechts
beperkt toegankelijk zijn, vormen een betoverende
ontsnapping naar de serene pracht van de Engelse
tuintraditie. Doddington Place Gardens wordt als
sieraad van de Engelse tuinbouw bestempeld. De
tuinen zijn dan ook een lust voor het oog, in om
het even welk seizoen u er komt.  

Ook interessant

Richborough Roman Fort
De wieg van de Romeinse overheersing in
Engeland en Wales lag op de kust van Kent: de
haven van Richborough. Vanuit het Romeins bij de
haven werd de verovering van Engeland en Wales
gestart onder keizer Claudius. In 2023 opende een
volledig nieuw bezoekerscentrum en werden de
ruïnes van het Romeinse fort een stuk
toegankelijker gemaakt. 

DAG 8 | Whitstable - Goodnestone 

Voor de middag rijden we naar de kust: in het vissershaventje
Whitstable om er door de pittoreske straatjes te kuieren. Alles
doet hier ‘very British’ aan. Naast het plaatselijke museum zijn
er ook tal van winkeltjes en kunstgalerijen. De badplaats - ook
al is er alleen maar een kiezelstrand en geen zandstrand - is
een trekpleister voor kunstenaars uit heel Engeland (en ver
daarbuiten). De vissershaven is ook bekend omwille van de
oesters, die door de massale aanwezigheid van een bepaald
soort algen, een heel karakteristieke smaak hebben. De lunch is
uiteraard vrij, maar wij raden zeker één van de vele krab- en
oesterkraampjes aan in de haven. 

Na de middag trekken we naar Goodnestone Park Gardens,
voor velen het perfecte voorbeeld van een Engelse tuin. De
tuinen - circa 6 ha groot - werden aangelegd door verscheidene
generaties van de familie Fitzwalter, omvatten o.a. een
ommuurde tuin, een arboretum, een buxusparterre, een rotstuin
met vijver en een grindtuin. De gerestaureerde 18 -eeuwse
Serpentine Walk slingert zich een weg door het park en biedt
een prachtig uitzicht op het imposante landhuis. Je kan er o.a.
eeuwenoude bomen en een 75 jaar oude blauweregen
bewonderen. 
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We eindigen onze dag met de ontdekking van de Engelse
wijngaard op Woolton Farm. De unieke wijngaard is eigendom
van de familie Mount, die er al meer dan 100 jaar wijn en cider
produceert. Hun wijnen – naast witte, rode en rosé wijnen
produceren ze ook schuimwijnen – wonnen intussen tal van
prijzen. Toch blijven Marc en Rosie Mount trouw aan hun
traditionele aanpak en produceren ze slechts een 2.000 flessen
per jaar. Op die manier blijven hun wijnen uiteraard exclusief!
We krijgen een korte rondleiding op de wijngaard en mogen
uiteraard ook eens proeven van de wijn en de cider.

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de buurt van
Ashford (of Maidstone). 



Na het ontbijt laden we onze bagage opnieuw in de touringcar
en rijden we naar Canterbury. We brengen er een bezoek aan
de kathedraal, maar ontdekken nog enkele vergeten pareltjes in
het historisch stadscentrum (dat zo goed als verkeersvrij werd
gemaakt). De stad werd gesticht door de Romeinen, en daar
zijn nog tal van sporen van: de stadsmuur is van Romeinse
oorsprong en de Dane John heuvel was ooit een Romeinse
grafheuvel. De kathedraal, waar Thomas à Beckett werd
vermoord, is een schitterend staaltje van Engelse hooggotiek
en de zetel van de aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk. Ook
een bezoek aan de ruïnes van de abdij van Sint-Augustinus is
mogelijk. De abdij – gesticht door Sint-Augustinus in 597 met
goedkeuring van de toenmalige koning Ethelbert (die met de
katholieke Bertha was gehuwd) – betekende de start van grote
welvaart voor Canterbury. De abdij werd meermaals herbouwd
tot koning Henry VIII in 1538 besloot de kloosters en abdijen te
confisqueren en ontmantelen. De overblijfselen werden samen
met Canterbury Cathedral en de St Martin’s Church op de
UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. 

Dover Castle
Het kasteelcomplex hoog op de krijtrotsen is een
fenomenaal complex dat je een mooi overzicht
van de evolutie van fortificaties door de eeuwen
heen geeft. Het oudste bouwwerk op het domein
is een Romeinse vuurtoren, die naast een Saksisch
kerkje (hoofdzakelijk uit de 6  eeuw) staat. De
centrale burcht is een bouwwerk uit de
Middeleeuwen (12  eeuw) en ook de
concentrische muren omheen de burcht dateren
uit de 14  en 15  eeuw. Maar dat is bijlange niet
alles: het grootste kasteel van Engeland – dat
vaak omschreven werd als de “sleutel tot
Engeland” – werd onder de Tudors tot artilleriefort
uitgebouwd en tijdens de Napoleontische periode
werden ondergrondse tunnels en kazematten
aangelegd, die tot in WO II werden gebruikt. Na
WO II werd zelfs een nucleaire bunker uitgegraven
in de witte kalkrotsen…  
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Ook interessant

Chilham
Chilham is een pittoresk dorpje dat bij Chilham
Castle is ontstaan ontstaan in de 12  eeuw. Het
uitzicht is vandaag hoofdzakelijk uit de
Tudorperiode, met typische vakwerkhuizen. Dit
kan perfect als fotostop worden ingelast op weg
naar Canterbury.
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TERUGREIS 

Na de middag voorzien we nog wat vrije tijd in Canterbury
vooraleer we terug naar Dover rijden voor de overtocht naar
Calais. Facultatief avondmaal aan boord van de ferry. Eenmaal
in Calais rijden we via de autosnelwegen terug naar huis. 


